
Een koning ontmoet kloosterlingen of eremijten (inv. 00185) 

Auteur:  Anoniem  

Plaats:  Mechelen 

Periode: 1501-1600 

Materiaal: Albast, verguld, hout 

Afmetingen: 12 x 15,8 x 2,5 cm (incl. houten plankje) 

Herkomst: Aankoop Jean van Caloen 

Beschrijving: Het tafereel, met vooraan een onversierde cartouche, speelt zich af in een bos. Een 

koning (of keizer?) is in discussie met een zittende groep kloosterlingen of eremijten. 

Eén heeft een bidsnoer, enkele anderen een boek. Op de achtergrond, tussen de 

bomen, een kerkje en enkele gebouwen. Het albast is opgesmukt met diverse 

vergulde accenten in zowel de vegetatie, de pijen, de geharnaste vorst als in de 

architectuur. Het albast is aangebracht op een houten drager. 
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