
Paxtafel (?) (inv. 00183) 

Auteur:  Anoniem (Indo-Portugees) 

Plaats:  Goa 

Periode: 17e eeuw 

Materiaal: ivoor 

Afmetingen: 10,4 x 5,5 x 0,5 cm 

Herkomst: Aankoop Jean van Caloen 

Beschrijving: Het plaatje, vermoedelijk een paxtafel, heeft een geprofileerde lijst, bovenaan in een 

onderbroken segmentboogvorm. Het onderste deel toont een schip op de zee. De 

mast van het vaartuig is vervangen door het kruis. Ervoor, op een wolk, staat het 

naakt Kindje Jezus met nimbus. In zijn rechterhand houdt hij de wereldbol, een 

verwijzing als Salvator Mundi (redder van de wereld) terwijl hij met zijn linkerhand 

het zeil van het schip vasthoudt. Dat zeil is versierd met de vijf kruiswonden (hart, 

beide handen en beide voeten). Tegen het kruis herkennen we twee Arma Christi, nl. 

de ladder en de stok met spons. Boven dit tafereel kijkt God, met nimbus, en met de 

wereldbol in de linkerhand naar het Kind. 
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