
De aanbidding van de Wijzen (inv. 00207) 

Auteur:   Bosch, Jheronimus (navolger van)  

Plaats:   Brabant 

Periode:  1580-1600 

Materiaal:  Olieverf op paneel (eik) 

Afmetingen:   h. 129 cm x b. 99,5 cm x d. 8 cm (incl. lijst) 

Herkomst:  Aankoop Jean van Caloen 

Beschrijving: Onder het bouwvallig dak van de stal waarin de os en de ezel te zien zijn, zit 

Maria met het kind Jezus op haar schoot. De oude koning Melchior knielt 

voor hen. Ernaast Balthasar, en links de Afrikaanse koning Gaspar met een 

dienaar. Herders gluren achter de muren en op het dak van de stal naar de 

aanbidding. Een halfnaakte, vierde, koning bespiedt vanuit de staldeur. Hij 

stelt de antichrist voor. In het glooiend landschap zijn diverse groepjes 

weergegeven. Aan de horizon de stad Bethlehem.  Het paneel is een trouwe 

kopie van het origineel werk van Bosch hangend in het Prado te Madrid. 
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