
Pinksteren / Evangelist Marcus (inv. 00211) 

Auteur:   Anoniem  

Plaats:   Picardië 

Periode:  Omstreeks 1500 

Materiaal:  Olieverf op paneel (eik) 

Afmetingen:   h. 130 cm x b. 74 cm x d. 3,8 cm (incl. lijst) 

Herkomst:  Aankoop Jean van Caloen 

Beschrijving: Het koor van een kerk stelt het cenakel voor waar Maria, met een boek op 

haar schoot, en de apostelen hebben plaats genomen. De Heilige Geest, 

onder de vorm van een duif, daalt met Pinksteren over hen neer. Het gewelf 

van het gebouw rust op vier zuilen met kapitelen waarboven beelden. Op de 

rugzijde de heilige Marcus met zijn evangelie, zittend voor een 

brokaatbehangsel met aan zijn voeten een leeuw, zijn symbool met een 

banderol waarop staat ‘S.Marcus’. 
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