
Majestas Domini (plaket van de rugzijde van een processiekruis) (inv. 1000.06) 

Auteur:  Anoniem  

Plaats:  Centraal-Italië 

Periode: Omstreeks 1300 

Materiaal: Koper, veelkleurig email champlevé, verguld  

Afmetingen:  8,3 x 8,3 x 0,4 cm 

Herkomst: Aankoop door de Stichting Jean van Caloen bij Bernard Descheemaeker / Works of 

Art (Antwerpen) in het voorjaar 2022 

Beschrijving: Deze vierlobbige plaket is afkomstig van de rugzijde van een processiekruis, op de 

plaats waar de kruisarmen samenkomen. Christus, met nimbus, in majesteit is 

gezeten op een kussen, geplaatst op een troon. Hij zegent en houdt met zijn 

linkerhand een gesloten boek, het Boek des Levens. Het geheel zit gevat binnen een 

mandorla en geflankeerd door twee engelen. De kleuren beperken zich tot 

donkerblauw, turkooisblauw en rood. 
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